Vesper stille week 5 april 2023. Op heilige woensdag.

De stilte dient om met aandacht, met respect
Dichtbij te kunnen luisteren.........

We weten 't allemaal, 't is er een bende,

"t is er te eng, en te vijandig en te vol,

Het is in hoofdzaak'.'é'?ote rotzooi en ellende

Op onze groene, blauwe, grijze wereldbol.....

‘t Is haat en nijd, elkaar de pas afsnijden

En door de steden raast een “rucksichtlos”’geweld,
Maar of we vloeken, vechten, vallen , lachen, lijden,
Er staan altijd weer bloemen op het veld.......

Er zijn nog altijd die momenten van ontroering,

Al lijkt die wereld nog zo negatief,

Tussen de puinhoop schemert altijd de ontroering

Van mensen die nog zachtjes zeggen: “ ‘k heb je lief “!

De stilte dient om met aandacht, met respect

Dichtbij te kunnen luisteren......

Al dat welweten kan teveel worden, kan het verlangen doden.

Een mens gelooft het wel. Zo is het toch ? Al dat gepraat, wat
verandert daar door ?



Adam en Eva hebben zich verstopt omdat ze iets verkeerd hebben
gedaan. Toen.....hoorden ze de stem van de Heer die door de tuin
wandelde in de avondwind. En Hij riep Adam : “waar zit je “?

Elia, de profeet, ziet het niet meer zitten. Zelfs krijgt hij
doodsbedreigingen.

Hij is gevlucht en heeft zich verstopt in een grot.....

Maar.... Toen begon het heel hard te stormen. De wind verscheurde
bergen en brak rotsen stuk.......maar de Heer was niet in de storm.

Na de storm kwam een aardbeving......maar de Heer was niet in de
aardbeving.

Na de aardbeving kwam er vuur.....maar de Heer was niet in het vuur.
Na het vuur hoorde Elia het suizen van een zacht briesje....

Toen zei een stem tegen hem : “Wat doe je hier Elia “?

De blik van de ander, de aanraking van de ander is tot leven
wekkend.....

v
y Moet Het leven koesteren,.... de muziek,....de stiltes.....de ontmoeting.

De leeghoofden en betweters winnen terrein, de bedreigingen en
beledigingen lijken volkssport nr 1 te worden. Ze verdedigen hun
bestaan en lopen weg van het nadenken in de stilte.

Zo ook het kruis wat hier staat; met de symbolen van hoon en smaad
en beledigingen....de haan van de verloochening boven op. de spies
en de spons, de geselriemen, de dobbelstenen, de purperrode mantel
en....in het midden de doek van veronica, die het gezicht van de
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kruisdragende Jezus afveegde.....een aanraking in stilte zonder
woorden.

Stilstaan in het bos en naar de wind in de bomen luisteren...

Stil zittend op het strand aan de waterkant met de ogen dicht en de
zee horen....de zee geeft en neemt.

Ligen 'w WAquas ew \@jlun moar ole blasmme Luelh ew ste wolle. .
Zomaar stil lopend langs een lange laan
Niets verstorend

Er hangen druppels aan het hek
Zelkgeluiden lijken door de mist gedempt
De horizon is nu verdwenen
Ondoorzichtig, als alles.

De kleur staat stil.....

Wachtend op de zon.

Om dan weer eens terug te lopen,

Langs die lange laan.....het paasfeest , de toekomst tegemoet.



